liturgie NGK Amsterdam-Zuid Weteringkerk 21 dec 2025

Voorganger: Ds Martin van der Klis (Nijkerk),

DL: Nelleke Faber-vVoornveld, Begeleiding: Arjen Wiersma, Lezing: Wilko Vos
Collecte: afdracht tbv Kerkpunt ( reknr. kerk is NLOSINGB0003666088)

Welkom, 4¢ kaars en luisterlied

Mededelingen

We gaan staan: Ontmoetingslied Gezang 125: 2,3 (Lvdk 1973)

2. O kom, Gij wortel Isaf,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israél!
Hij is nabij, Immanuél!

3. O kom, o kom, Gij Oriént,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israél!
Hij is nabij, Immanuél!

Stil gebed
Votum & Groet

Klein Gloria (Trinitarisch) : Lied 195 (b 2013)

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

We gaan zitten

Lofprijzingslied Zingen: Zingende Gezegend 103:3,4 (op de melodie van Psalm 118)

3. God lof! Laat dit uw hart verblijden:
nooit laat Hij los wat Hij begon;
over de heuvels van ons lijden
klimt nu zijn liefde als de zon!
Hijzelf zal bij de mensen wonen,
zijn Zoon gaat met ons mee op reis
om ons bij dageraad te tonen:
Jeruzalem - het paradijs!

4, Dan zal het dorre hout weer groeien,
heel de woestijn oase zijn,
wijnstok en vijgenboom gaan bloeien,
vloeien zal honing, melk en wijn.
Dan zal dit Kind de Koning wezen,
de wintervorst te gronde gaan,
zonden en wonden weg, genezen
zijn zon, zijn zomer opgestaan!

Inleiding




Lied 442:1,2

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Kyriegebed en gebed van verootmoediging */ Woord van God ( Genadeverkondiging)

Gebed *  Bij de opening van het Woord om verlichting met de heilige Geest

Kinderlied OT 417:1, 2,5

Vader in de hemel, dank U, dank U wel,
dank U voor uw liefde, voor Immanuel.

Vader in de hemel, dank U, dank U wel,
voor het kindje Jezus, voor Immanuel.

Vader in de hemel, dank U, dank U wel.
Jezus wij aanbidden, U Immanuel.

Inleiding Indien gewenst

Schriftlezing : Jesaja 11:1-10 (NBV21)

God, de HEER van de hemelse machten, houwt met geweld de takken van Assyrié af; de hoogste bomen worden omgehakt,
de statigste stammen neergehaald. Met een bijl kapt Hij de struiken weg. Heel de Libanon wordt door de Machtige geveld.

Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De geest van de HEER zal op hem rusten:

een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid,

een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

Hij ademt ontzag voor de HEER;

zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondst hij zijn vonnis op geruchten.
Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,

de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.

Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,

met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.

Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen

en trouw als een gordel om zijn heupen.

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,

een panter vlijt zich bij een bokje neer;

kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden.
Een koe en een berin grazen samen, hun jongen liggen bijeen;

een leeuw eet stro, net als een rund.

Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,

een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
%




Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,

zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Op die dag zal de telg van Isai als een vaandel voor alle volken staan.

Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Zingen: Psalm 72:1,4 (De Nieuwe Psalmberijming)

1. God, laat de koning goed regeren,
met recht en met beleid.

Wil hem de wijze wetten leren

van uw gerechtigheid.

Dan zal uw volk in vrede leven,

dan wordt er recht gedaan:
verdrukten zal hij redding geven,
verdrukkers pakt hij aan.

4. Wie tot hem roept zal hij bevrijden;
wie zwak is staat hij bij.

Voor wie geen hulp heeft zal hij strijden;
wie vast zit maakt hij vrij.

Wie arm zijn of door zorg gebogen,
verdrukt of diep in nood —

hun bloed is kostbaar in zijn ogen.

Hij redt hen van de dood.

”

Verkondiging : “Het groene takje dat hoop brengt

Muzikaal moment

Antwoordlied: Lied 473:1,2,3

1. Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

2. Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriél haar groette
in 't midden van de tijd.

3. Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.




Delen (gemeenteleden kunnen zaken naar voren brengen)

Dankgebed & voorbede

Collecte afdracht tbv Kerkpunt ( reknr. kerk is NLOSINGB0003666088)

Slotzang / Credo: Ik geloof (melodie: Hoor de eng’len zingen d’eer -Lied 481)

1. Ik geloof in God de Vader
die almachtig, wijs en goed
aard’ en hemel heeft geschapen
vorm en kleur in overvloed!
Die de stilte heeft doorbroken
en Zichzelf heeft uitgesproken
in het vleesgeworden Woord
opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd:
mijn geloof, mijn zekerheid.

2. Ik geloof in Jezus Christus
Zoon van mensen, Zoon van God,
die als Redder van de wereld
werd gekruisigd, werd gedood.
Maar die opgestaan ten leven
hemelhoog nu is verheven
boven heerschappij en macht,
die ten onder wordt gebracht.
Dat is wat ik hier belijd:
mijn geloof, mijn zekerheid.

3. Ik geloof in God de Trooster
die van oudsher, wereldwijd,
overal zijn volk vergadert
en tot dienen toebereidt.

Met Gods kinderen verbonden
in vergeving van mijn zonden
mag ik op de jongste dag
opstaan, leven met een lach!
Dat is wat ik hier belijd:

mijn geloof, mijn zekerheid.

Heenzending
Zegen

Amenlied : Lied 425

Vervuld van uw zegen

gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis

waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden
tezamen gezonden

op weg in een wereld

die wacht op uw woord.

Om daar in genade

uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven,

om wie met ons leven

uw zegen te brengen

AD 2025



