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Jeanette Louwerse  Toewijding 

Welkom en Meedelingen  

♪Zingen  Lied 867: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Stil gebed, Votum & Groet  

Zingen  Gloria Patri Lied 195 

 

 

 

 

Lofprijzing ♪Zingen HH 590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

 

♪Zingen Sela  Als onze dagen donker zijn-Kyrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed om ontferming en bij de opening van het Woord, om verlichting van en met de Heilige Geest 

 

     Kinderen 

♪Kinderlied HH 494 (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Luisteren, Dienst van het Woord         

Inleiding 
 

♪Zingen HH 491 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Schriftlezing  Psalm 119: 97-112 (NBV) 

MEM  
Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten. 
Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, ik ben er eeuwig mee verbonden. 
Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want ik overdenk uw richtlijnen, 
ik heb meer inzicht dan ouderen, want uw regels volg ik op. 
Mijn voeten mijden elk pad dat slecht is, zo kan ik mij houden aan uw woord. 
Van uw voorschriften wijk ik niet af,U bent het die mij onderricht. 
Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. 
Uw regels geven mij inzicht, daarom haat ik elk bedrieglijk pad. 

NUN  
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. 
Ik zweer mij te houden aan uw rechtvaardige voorschriften en ik zal mijn eed gestand doen. 
Ik ben zo diep vernederd, houd mij in leven, HEER, zoals U hebt beloofd. 
Aanvaard, HEER, de lof uit mijn mond en onderwijs mij in uw voorschriften. 
Mijn leven is voortdurend in gevaar, maar uw wet vergeet ik niet.  
Zondaars hebben voor mij een net gespannen, maar ik wijk niet af van uw regels. 
Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart. 
Met hart en ziel ben ik bereid uw wetten uit te voeren, eeuwig, tot het einde toe. 
 

♪Zingen Psalm 19: 3 (DNP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkondiging           
Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond.  

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. 
 

Muziek 

      

  



Antwoorden, ontvangen en delen 

Amen-antwoordlied  ♪ Psalm 119: 38. 40 

 

Collecte Theologische Universiteit  (reknr. kerk is NL08INGB0003666088) 

 

Delen 

 

Gebed en voorbede 

 

 

 

   Gedachtenis 

Voor God en elkaar brengen wij de namen in gedachtenis  
van de leden van onze gemeente die dit jaar gestorven zijn.  
Wij gedenken hen met eerbied als mensen die ons zijn voorgegaan  
en met wie wij verbonden blijven in de gemeenschap der heiligen.  
Wij gedenken hen in het licht van de opstanding van Jezus Christus, 
onze Heer, totdat hij komt. 
 

 

Noemen van de namen + kort In Memoriam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muziek 

      
  Tijdens muziek:  

               Gelegenheid voor gemeenteleden om kaars aan te steken. 
 

       

  



  Zingen Sela God U kent de namen van de mensen die we missen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   refrein 

 

Gedicht  

 

 

 Heenzending en Zegen  
Zingen Lied 981 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zegen & Amen  

Zingen  
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