
 

NGK Amsterdam-Zuid       Liturgie      16 juni 2024  

       Voorganger:  ds Wim Rietkerk (Utrecht)  DL: Nelleke Faber-vVoornveld 

 Begeleiding:    Arjen Wiersma  (Lied - Lb 2013)  

  Lezing: Wilko Vos   KND: geen  

Willemijn Rietkerk      Collecte: afdracht tbv Evangelie en Moslims (reknr. kerk is NL08INGB0003666088) 

     Toewijding   

Welkom & Meedelingen      

Zingen Lied 868: 1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stil gebed, Votum & Groet  

Zingen  Gloria Patri Lied 195 

 

Inleiding 

Zingen  Lied 686 

 
  



  Wil van God, Regel voor het Leven Brief aan de Romeinen hfst 12: 1-8 

 

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u  
om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen,  
want dat is de ware eredienst voor u. 
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen,  
om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. 
Met een beroep op de genade die mij geschonken is,  
zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden,  
maar verstandig over uzelf moet denken.  
Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. 
Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben,  
zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 
We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is.  
Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.  

Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen.  
Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen.  
Wie de gave heeft te troosten, moet troosten.  
Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen.  
Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet.  
Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. 
 
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 
 
Zingen  Psalm 86: 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebed van verootmoediging en bij de opening van het Woord, om verlichting van en met de Heilige Geest  
      Verootmoediging: je nederig opstellen tegenover de grootheid en de zuiverheid van God 

 

     Kinderen 

Kinderlied HH 257 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Luisteren, Dienst van het Woord 

Schriftlezing  Jesaja hfst 2: 1 - 5 

 

Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. 
 
Eens komt de dag dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. 
Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,  naar de tempel van Jakobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. 
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal nog de wapens leren hanteren. 
 
Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER. 
 

 

Schriftlezing  Handelingen van de Apostelen hfst 2: 14 – 18 
De Geest is uitgestort over de menigte, ze spreken in klanken en mensen van allerlei afkomst horen daarin de boodschap in hun eigen taal.  

Sommige omstanders denken dat het er teveel wijn is gedronken.  

 

Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe:  
‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte.  
Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang.  
Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: 
 
“Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. 
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen. 
Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. 
 

 

 

Zingen  Lied 756 

 

 

Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. 

 

Verkondiging   Blijf dromen 

Muziek 

  



      Antwoorden, ontvangen en delen 

Amen-antwoordlied  Opw 12 

 

All over the world the Spirit is moving  
All over the world as the prophets said it would be  
All over the world there's a mighty revelation  
Of the glory of the Lord  
As the waters cover the sea  

All over the church the spirit is moving  
All over the church as the prophets said it would be  
All over the church there's a mighty revelation  
Of the glory of the Lord  
As the waters cover the sea  

Deep down in my heart the spirit is moving  
Deep down in my heart as the prophets said it would be  
Deep down in my heart there's a mighty revelation  
Of the glory of the Lord  
As the waters cover the sea 

 

Delen 

Dankgebed en voorbede  

Collecte: Kerk: afdracht tbv Evangelie en Moslims  (reknr. kerk is NL08INGB0003666088)  

 

Heenzending en Zegen 

Zingen  Gezang 304 

 
 

Zegen & Amen  

Zingen  Lied 415: 3 
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