
Liturgie Pinksteren 19 mei 2024   NGK Adam-Z WK & NGK Adam-O OPK dienst  
Voorganger: Nienke Hofsink   Dienstleiding: Nelleke Faber 
Ouderling: Jaap Oudman    Voorlezer: Roel Wimmenhoven 
Pianist: Graham Birtwistle   Band: Just vdWolf en Marlieke vdFelz 
Crèche: Vincent en Lois :   4+ club (lang): Janne;  8+ club (lang): Loes    
   
Opening  
9:50 Prelude  (Samen in de naam van Jezus) 
Welkom en mededelingen  
Zingen Nieuwe psalmberijming psalm 133, vs 1 en 2 (piano) 

 
1. Wat goed is het om eensgezind te leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 
Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 

2. Als morgendauw is het, als zachte regen, 
die neerdaalt van de Hermon als een zegen 
op Sions hoogverheven top. 
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op. 
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 
een toekomst die geen einde heeft. 

 
Stil gebed, votum en groet  
Zingen HH 588: 2 /Gez 259: 2 Aanbidt de Vader.. (Piano) 
 

Aanbidt de Vader in het Woord! 
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 
Aanbidt de Geest uit beiden! 
Van Zijn gemeenschap, Zijn genâ, 
Zijn liefd'en trouw, Halleluja! 
Zal ons geen schepsel scheiden. 

 
(Inleiding) 
Zingen U brengt ons samen  (band) 
 
U roept ons samen als kerk van de Heer,   
verbonden met U en elkaar.  
Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.  
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!  
   
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt.  
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.  
   
Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.  
             
  
 

U roept ons samen voor Woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd.  
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
gebruiken met vreugde de maaltijd.  
Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
om samen uw kerk en van Christus te zijn.  
   
Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.  
  
Wij belijden één geloof en één Heer;  
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één!   
  
Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.  

 

Gebed van verootmoediging en voor het Woord  

          Verootmoediging: je nederig opstellen tegenover de grootheid en de zuiverheid van God 
  



Zingen Geest van waarheid en genade 
als luisterlied of meezingen voor degene die hem kennen- (Band) 

 
Geest van waarheid en genade,  
die in onze harten woont,  
wijs ons nu op God, de Vader;  
leid ons samen naar de Zoon.  
Breng ons telkens Jezus’ woorden  
levend in herinnering;  
één in Hem, uit U geboren,  
vormen wij Gods huisgezin.  
  
Geest, die sprak door de profeten,  
laat ook ons uw stem verstaan.  
Spreek tot ons en laat ons weten  
hoe wij steeds uw wegen gaan.  
Kom, bedek ons als een schaduw,  
maak ons heilig, toegewijd;  
tot de Zoon van God de Vader  
ook in ons gestalte krijgt.               

Geest van Hem, die Jezus Christus  
uit de dood heeft opgewekt,  
die wie wankelt op wil richten  
door de kracht die in ons werkt;  
geef ons leven, geef ons vrede,  
geef ons zicht op Gods gezicht;  
tot Hij neerdaalt uit de hemel  
in een oogverblindend licht.  
  
geef ons leven, geef ons vrede,  
geef ons zicht op Gods gezicht;  
tot Hij neerdaalt uit de hemel  
in een oogverblindend licht.  

 
 

 
Woord  
 Woord van God  Schriftlezing Galaten 5: 13 t/m 26  
Kinderen 
Zingen Kinderlied HH 115 (oke4kids70) (Band) 
 

Refrein:  
Liefde, blijdschap, vrede,  
goedheid en ook trouw  
wil de Heer je leren,  
door de Heil’ge Geest in jou. (2x)  

Het is vaak moeilijk  
om goed te doen.  
En echt voor God te leven.  
Daarom heeft de Heer  
als hulp voor ons  
zijn Heil’ge Geest gegeven.  
  
Refrein:  
Liefde, blijdschap, vrede,  
goedheid en ook trouw  
wil de Heer je leren,  
door de Heil’ge Geest in jou.  

Waar je ook bent  
of wat je ook doet.  
Hij wil je steeds weer leren.  
Om door je hele doen  
en laten heen                     
de Vader te vereren.               

  
Refrein:  
Liefde, blijdschap, vrede,  
goedheid en ook trouw  
wil de Heer je leren,  
door de Heil’ge Geest in jou.  

Wanneer Gods Geest  
je leven leidt.  
Dan zul je pas gaan merken.  
Dat zijn aanwezigheid  
je vrede geeft,  
en altijd zal versterken.  
  

Refrein:  
Liefde, blijdschap, vrede,  
goedheid en ook trouw  
wil de Heer je leren,  
door de Heil’ge Geest in jou. (2x)  
  

Door de Heil’ge Geest in jou,  
door de Heil’ge Geest in jou.  
 

 
Kinderen kunnen naar de clubs/creche met kinderkaars 
 
 Schriftlezing Handelingen 2: 1 t/m 6, 12 t/m 18, 22 t/m 24, 36 t/m 39  
Verkondiging 
Muzikaal moment (Piano) 
 

  



Amenlied Zingen Liedboek 675, Geest van hierboven- (Piano)  
 

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

Zingen Laat uw vrede heersen (Hemelhoog 234) (band) 
 

Vader, mijn God, ik aanbid U,  
heel mijn hart is op U gericht.  
Neem mijn leven in uw hand,  
hoed mijn ziel en mijn verstand  
en laat uw vrede heersen in mijn hart.  

Heilige Geest, U mijn Trooster,  
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog.  
Heer, uw waarheid maakt mij vrij  
en uw leven groeit in mij.  
O, laat uw vrede heersen in mijn hart.  

Heer, ik verlang zo naar meer van U,  
vul mijn gedachten tot eer van U.  
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel  
en stort nieuw leven uit door uw Geest.  
Leg uw kracht op mij,  
uw liefde die geneest  
en laat uw vrede heersen in mijn hart.     

Heilige Geest, U mijn Trooster,  
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog.  
Heer, uw waarheid maakt mij vrij  
en uw leven groeit in mij.  
O, laat uw vrede heersen in mijn hart.  

Heer, ik verlang zo naar meer van U,  
vul mijn gedachten tot eer van U.  
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel  
en stort nieuw leven uit door uw Geest.  
Leg uw kracht op mij,  
uw liefde die geneest  
en laat uw vrede heersen in mijn hart.(2x)  
  
en stort nieuw leven uit door uw Geest.  
Leg uw kracht op mij,  
uw liefde die geneest  
en laat uw vrede heersen in mijn hart  
en laat uw vrede heersen in mijn hart 

Samen delen 
Voorbeden en dankzegging  afgesloten met gezamenlijk gesproken onzevader 
Collecte (Verre naasten) 
 Credo  (Nicea) 
 
Heenzending Zegen 
Zingen ELB 79  Vrede zij U  (Piano en band) 

Vrede zij u, vrede zij u  
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u  
Vrede zij u, vrede zij u  
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u    

Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij  
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij  
Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij  
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij   

Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest  
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd  
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest  
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd  

Vrede zij u, vrede zij u  
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u  
Vrede zij u, vrede zij u  
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
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