
 

NGK Amsterdam-Zuid       Liturgie      28 april 2024  

       Voorganger:  zr Anita Abbring (Alkmaar)   

 Begeleiding:    Gerben Vos  (Lied - Lb 2013)  DL: Joop Verburg  

  Lezing: Ruud Kooijman   KND: Marloes vHelden-vTienhoven  

Willemijn Rietkerk      Collecte: Partnerkerken Zuid-Afrika  (reknr. kerk is NL08INGB0003666088) 

     Toewijding   

Welkom & Meedelingen      

Zingen Sela: Als ik naar de bergen kijk (1, 2, r, 3, 4, r, r) 
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 r, r 

 

 

Stil gebed, Votum & Groet  

Zingen  Gloria Patri Lied 304 

 

 

 

Inleiding 

 
Zingen  Lied 370 

 



Woord van God uit Kolossenzen hfst 1 
 
Gebed  bij de opening van het Woord, om verlichting van en met de Heilige Geest 

 
Zingen  HH 433 
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refrein 

 
             refr 

Kinderen 

Kinderlied HH 395: 1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindermoment 

 

    Luisteren, Dienst van het Woord   

Inleiding 

HC zondag 52 v&a 127 

V: Wat is het zesde wat de Heere Jezus ons leert bidden? 

A: 'En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze'.  

Dat betekent: 

wij zijn zo zwak, dat we vanuit onszelf het nooit volhouden.   

Bovendien houden onze grootste vijanden, -de duivel, de wereld en onze zondige aard,-  

niet op om ons aan te vechten.  

Wilt U ons staande houden en versterken door de kracht van Uw Heilige Geest.  

Zodat we deze geestelijke strijd niet verliezen, maar altijd krachtig verzet bieden,  

totdat wij uiteindelijk de volledige overwinning behalen. 

 

Schriftlezing  Genesis hfst 3: 1-13  

( Gen 2: God liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van 
de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. De HEER God bracht de mens dus in de tuin van 
Eden, om die te bewerken en erover te waken. Hij legde hem het volgende verbod op: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 
maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’) 
  



Schriftlezing  Genesis hfst 3: 1-13  

 
Van alle in het wild levende dieren die de HEER God gemaakt had, was de slang het sluwst.  
Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’  
 ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw,  
‘behalve die van de boom in het midden van de tuin.  
God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken;  
doen we dat toch, dan zullen we sterven.’  
‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan  
zodra je daarvan eet, en dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ 
 
De vrouw keek naar de boom.  
Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog,  
en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken.  
Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.  
Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren.  
Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. 
Toen de mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, 
verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen.  
Maar de HEER God riep de mens: ‘Waar ben je?’  
Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’  
‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent?  
Heb je soms gegeten van de boom waarvan Ik je verboden had te eten?’  
De mens antwoordde: ‘De vrouw die U mij hebt gegeven om mij terzijde te staan, gaf mij vruchten van de boom 
en toen heb ik ervan gegeten.’  
‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg de HEER God aan de vrouw.  
En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’ 
 

Zingen  Lied 240: 4, 3, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftlezing  Brief aan de Romeinen hfst 8: 6-11 en 19-23  

 

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.  

Het aardse streven staat vijandig tegenover God, want het onderwerpt zich niet aan zijn wet  

en is daar ook niet toe in staat.  

Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen.  

U daarentegen wordt beheerst door de Geest, want de Geest van God woont in u.  

Iemand die de Geest van Christus niet heeft, behoort Christus ook niet toe.  

Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode opgeschreven,  

maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard.  

Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont,  

zal Hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest, die in u woont. 

 

….. 

  



De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt.  

Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid,  

niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen.  

Maar er is hoop,  

omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid  

en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.  

Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.  

En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen,  

ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn:  

de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 
 
Zingen  Lied 670: 1, 3, 5, 7 (a,v,m,a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkondiging   Het kwaad is een realiteit, maar de Geest wint de strijd. 

Muziek 

 

      Antwoorden, ontvangen en delen 

Amen-antwoordlied  HH 445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen 

Dankgebed en voorbede  

Collecte: Partnerkerken Zuid-Afrika   (reknr. kerk is NL08INGB0003666088) 

  



  Wil van God, regel voor het Leven  
 

Heenzending en Zegen 

Zingen  Lied 835: 1, 2, 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen & Amen Gezang 48: 10 

 

    

    

    

 AD 2024 

   

 

Traditioneel zingen wij na de dienst op deze zondag tussen koningsdag en 4-5 mei, het volkslied  
als en in verbondenheid met hen die om ons heen leven, 
die ons voorgingen, die ons ontvielen, die ons besturen. 
Voor vrede en gerechtigheid. 
In verbondenheid met God.  

 
 

 

     

  


