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Binnenkomst

You raise me up —Josh Groban Eline Vegter en Ezra Visser
Instrumentaal @

When | am down and, oh my soul, so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then, | am still and wait here in the silence
Until You come and sit awhile with me.

You raise me up, so | can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas

I am strong, when | am on your shoulders
You raise me up to more than | can be

Welkom Ruben

Aansteken van de kaars Leah en Stine Visser
Zingen

Lied 218 vers 1, 3,4 en 5

Dank u voor deze nieuwe morgen

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag,
dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

3. Dank U dat alle vogels zingen,
Dank U voor elke boom in bloei,
Dank U voor zoveel goede dingen,
Dank U dat ik groei.

4, Dank U voor steun in moeilijkheden,
Altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U — o God ik wil U danken
dat ik Danken kan.

Gebed

Oma Tirza Visser



Lezen

Matthels 5:1-10 en 11:25-30 Jeanette Louwerse-Niewold

Zingen
Psalm 62 vers 1 en 5

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
Van Hem verwacht ik altijd weer
Mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want hij staat vast:
Mijn toevlucht, als het water wast,
Mijn rots, mijn enige vertrouwen.

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
Mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
Vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

Verkondiging
Zingen
Lied 833- lona nr 13 — Neem mij aan zoals ik ben (1x voorgezongen)

1. Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel
en leef in mij.

2. Take, o take me as|am
summon out what | shall be
set your seal upon my heart
and live in me.

Mama Helena Griinbauer

Gebed Nelleke Faber-van Voornveld
Zingen
Lied 769 vers 1 en 6

1. Eens, als de bazuinen klinken
Uit de hoogte, links en rechts,
Duizend stemmen ons omringen
Ja en amen wordt gezegd,
Rest er niets meer dan te zingen,
Heer dan is uw pleit beslecht.



6.

Van die dag kan niemand weten,

Maar het woord drijft aan tot spoed.

Zouden wij niet haastig eten,
Gaandeweg Hem tegemoet
Jezus Christus, gist’ren heden,

Komt voor eens en komst voor goed!

Dankwoord Ruben Visser

Zingen

Lied 416 alle coupletten

1.

Zegen

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Lied 415 vers 3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen God, uw naam ter eer!



Mattheis 5:1-10 en 11:25-30

Toen Jezus de mensenmassa zag, ging Hij de berg op.
Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
Hij nam het woord en onderrichtte hen:

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.’

In die tijd zei Jezus ook:
‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden,
maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader.
Niemand kent de Zoon behalve de Vader,

en niemand kent de Vader behalve de Zoon,

en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan,
Ik zal jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’



