
Structuur liturgie NGK Amsterdam-Zuid Weteringkerk   25 feb 2024 
 

Blok Wat Wie 

Toewijden (Stilte voorafgaand aan de dienst)   Welkom  

Oproep tot aanbidding OvD/DL 

Mededelingen OvD/DL 

We gaan staan:  Ontmoetingslied  HH 539 
Hier in uw heiligdom 
 

OvD) 

Stil gebed Votum & Groet Dienstleider 

Gloria (Trinitarisch) Lied 195  Begeleider zet in 
(onaangekondigd) 

We gaan zitten   

Naderen  
Loven / Prijzen 

Inleiding  Indien gewenst Dienstleider  

Lofprijzingslied  

Ps.   65 : 1, 2 De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
2 
Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

 

Dienstleider 

Verootmoedigingslied/gebed** of Bijbelwoord Dienstleider 

Gebed ** 
Bij de opening van het Woord om verlichting met de heilige Geest  
(kan ook voor Schriftlezing)  

Dienstleider 

Lied (Bij thema, onderwerp, preek)  
Lied 556: 1 2 3 4 
 
Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
2 
Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 
3 
Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
4 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

Dienstleider 



   

Kinderen Kinderlied HH 305  

Kindermoment  geen  

  

  **  

 Schriftlezing afgewisseld met liederen 
 

Mattheüs 
8 : 18 – 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HCZondag 
15, vr/a 
37 

Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag,  
gaf hij bevel naar de overkant te varen.  
Maar een Schriftgeleerde kwam op hem af en zei: 
‘Meester, ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ 
Jezus zei tegen hem:  
‘De vossen hebben holen  
en de vogels hebben nesten,  
maar de Mensenzoon kan zijn hoofd  
nergens te ruste leggen.’  
Een ander, een van zijn leerlingen, zei:  
‘Heer, sta me toe  
eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’  
Maar Jezus zei tegen hem:  
‘Volg mij en laat de doden hun doden begraven.’ 
 
Wat belijdt u met het woord: geleden? 
Antwoord: 
Christus heeft heel de tijd van zijn leven op aarde, 
maar vooral aan het einde daarvan,  
de toorn van God tegen de zonde van het hele 
menselijke geslacht aan lichaam en ziel gedragen.  
Hij deed dit om door zijn lijden,  
als het enige zoenoffer ,  
ons lichaam en onze ziel van het eeuwige oordeel 
te verlossen en  
Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven 
voor ons te verwerven. 

Zingen 
Psalm 
132: 2 

Geen vrede kwam den koning toe, 
geen woning ter verlustiging, 
geen plek waar hij ter ruste ging, 
zolang zijn Heer geen vaste voet 
op aarde had, geen vestiging. 

 

Dienstleider  
 
Mia Antonides 

 Verkondiging  

Muzikaal moment Begeleider 

  

Antwoorden / 
Dankbaarheid / 
Delen 

Antwoordlied 
HH 202- Opwekking 614 
 
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 
'Kruisig Hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
  
Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 
als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept: 'Het is volbracht'. 
  
Refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 

Begeleider zet in 
(onaangekondigd) 



dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
  
In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
  
(refrein) 
  
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
  
(refrein) 
  
Slot: 
Uw genade is mij genoeg. 

Delen Dienstleider 

Dankgebed & voorbede Predikant / 
(Voorbede indien nodig 
samen met DL/OvD) 

Collecte Kerkpunt  

Apostolische Geloofsbelijdenis 
staand 

 Predikant 

Slotzang 
 

HH 479 1 Heer', U bent mijn leven, de grond waarop ik 
sta. 
Heer', U bent mijn weg, de waarheid die mij 
leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. 
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer', ik bid U, blijf-mij nabij. 
 
2 Ik geloof in U, geboren uit een maagd. 
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals 
wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons, 
één met God de Vader en verenigt met Uw volk, 
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
3 Heer', U bent mijn kracht, de rots waarop ik 
bouw. 
Heer', U bent mijn waarheid, de vrede van mijn 
hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer'. 
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij 
nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd. 
En in Uw vergeving leef ik nu. 
 
 

 

Predikant 

Heenzending 
Zegen 

Predikant 



Amenlied HH 479: 4 
 
4 Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd'en kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

Begeleider zet in 
(onaangekondigd) 

 
** Gebeden kunnen gecombineerd worden en op passende plek ingevoegd 


